Els Koop in Lins

In 1966 vertrekt Els Koop, 18 jaar oud en oudste
dochter uit het gezin Koop naar Lins, een kleine
stad in de staat Sao Paulo in Brazilié. Haar oom
Pedro Paulo Koop is daar tot bisschop benoemd en
heeft haar enthousiast gemaakt voor het werken in
Lins.

Na twee jaar werken in de opvang voor kleine
kinderen besluit ze, gegrepen door de diepe
armoede die ze dagelijks ziet, om een eigen project
te starten. Ze richt zich op jongeren vanaf 12 jaar
die zonder opleiding en werk een uitzichtloos leven
op straat leiden. Ze wil voedsel, werk en onderwijs
bieden aan de jongeren en zo ook steun verlenen
aan de gezinnen waaruit ze komen. De CEPT wordt
opgericht in 1969: de Educatieve Gemeenschap
voor Werk.

Het project begint met de aanleg van een moestuin, de Horta, zoals het project tot op heden in Lins
genoemd wordt. De grond wordt aangekocht met giften uit Nederland en met schoffels en gieters
gaat Els aan de slag met een groep jongens om groenten en fruit te verbouwen en die vervolgens met
kruiwagens in de omliggende wijken te verkopen. De inkomsten zijn voor de jongens en de gezinnen
waaruit ze komen. De Horta neemt in de jaren daarna een grote viucht. Het aantal deelnemende
kinderen groeit sterk; door de slechte economische situatie zijn er soms 300 kinderen die voor hun
dagelijkse maaltijden naar de CEPT komen. Ook het aantal activiteiten groeit: naast de teelt van
groenten en fruit schaft de CEPT varkens aan en later ook kippen en wat koeien. Vele jaren heeft de
CEPT de kinderen gevoed met groenten, fruit en vlees van de eigen tuin. De kinderen helpen een
dagdeel bij de diverse activiteiten, steeds onder begeleiding van een volwassen. Daarnaast gaan ze
een dagdeel naar school.




De bouw van een timmermanswerkplaats waar de jongeren een opleiding tot meubelmaker kunnen
krijgen is een nieuw initiatief dat vele jongens aan het werk helpt. Meisjes krijgen lessen in
handvaardigheid, weven, kappen, beschilderen van aardenwerk. Sommige jongeren ontvangen voor hun
opleiding ondersteuning uit Nederland en worden verpleegkundige, administrateur, advocate en
pedagoge.

Door de inwerking treden van het Statuut van het Kind in Brazilié waren alle activiteiten met een
ambachtelijk karakter voor jongeren niet meer toegestaan. De CEPT met haar lerende activiteiten voor o.a.
houtbewerking, tuinieren en dierenverzorging moest deze activiteiten schrappen. Het perspectief van veel
jongeren veranderde drastisch. Om hen toch zicht op een toekomst te kunnen bieden moesten nieuwe
activiteiten ontwikkeld en nieuwe inkomsten gegenereerd worden.

Els zette haar schouders ook daar weer onder.

In 2010 werd Els ziek en in 2016 is zij aan haar ziekte in Brazilié overleden.

Els heeft door haar volharding en inventiviteit veel kunnen ontwikkelen en kunnen betekenen voor de
kinderen en gezinnen in Lins. Daarbij zocht en vond ze steun, bij diverse donateurs in Nederland en Belgié
en ook bij vrijwilligers en instanties in Lins zelf. Veel tegenslagen heeft zij verwerkt maar ook veel
waardering gekregen: van de kinderen, de gezinnen en de instanties van Lins. Zij is ereburger van Lins.
Haar naam leeft voort in de wijk waar zij werkte.

Ook in Nederland ontving ze waardering: op voorspraak van trouwe donateurs die haar werk goed kenden,
ontvangt Els in 2010 een koninklijke onderscheiding en wordt “Ridder in de Orde van Oranje Nassau”



